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Lezing (tijdens opening van de dienst) 

 

 

Handelingen 1 

 

4Terwijl Hij (Jezus-HvdM) met hen at, gaf Hij hun deze opdracht: ‘Ga niet weg uit 

Jeruzalem, maar blijf daar wachten op wat de Vader heeft beloofd, waarover 

jullie van Mij hebben gehoord. 5Johannes doopte met water, maar binnenkort 

worden jullie gedoopt met de heilige Geest.’ 6Zij die daar bijeen waren, vroegen 

Hem: ‘Heer, gaat U dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël 

herstellen?’ 7Hij antwoordde: ‘Het is niet aan jullie om te weten wat de Vader in 

zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze 

gebeurtenissen zullen plaatsvinden. 8Maar wanneer de heilige Geest over jullie 

komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in 

heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’ 

 

9Toen Hij dit gezegd had, werd Hij voor hun ogen omhooggeheven en 

opgenomen in een wolk, zodat ze Hem niet meer zagen. (NBV21) 

 

Handelingen 2 

1Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2Plotseling 

klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar 

ze zich bevonden geheel vulde. 3Er verschenen aan hen een soort vlammen, die 

zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 4en allen 

werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in 

vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. (NBV21) 
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Altijd dichtbij! 

 

Velen van jullie weten dat ik ook als zelfstandige werk en voorganger ben in 

afscheidsdiensten. Ik zit dus vaak aan tafel met families …en altijd is er iemand 

overleden.  

Ik zat niet zo lang geleden bij een familie waar vader was overleden, 79 jaar 

oud. Hij had een vrouw en twee volwassen kinderen, vijftigers ondertussen.  

 

En zijn zoon vertelde: ‘Ik ken mijn vader eigenlijk niet, hij leefde zijn eigen 

leven, hij was niet onaardig, maar hij was niet betrokken bij mijn leven. Wij 

hebben al 18 jaar een eigen zaak, hij is nog nooit langs geweest’.  

 

En zijn dochter vertelde: ‘Ik voel me vaak eenzaam en vraag me dan af, waar 

hoor ik bij? Als kind mochten we papa nooit storen als hij uit zijn werk kwam. Hij 

trok zich terug. Ik heb me eigenlijk altijd teveel gevoeld’. 

 

Ik zit dan bij zo’n gesprek en ben dan vaak ook verwonderd. 

De pijn die ik van deze kinderen hoor is begrijpelijk en terecht. Het is het gemis 

van echt contact, het gemis van echte verbinding.  

 

Het is op deze momenten dat iedereen intuïtief weet waar het leven echt om 

draait. Het leven draait inderdaad om contact, om verbinding, om gezien 

worden, om ergens bij horen.  

 

Later in het gesprek hoor ik over de jeugd van hun vader. Zijn moeder is 

overleden toen hij nog een kind was. Zijn vader moest hard werken om het gezin 

draaiende te houden. En toen er een nieuwe vrouw in het leven van zijn vader 

kwam, voelde hij zich er nog meer alleen voor staan…  

Zodra hij de kans krijgt verlaat hij het ouderlijk huis. 

Hij heeft zelf in zijn jeugd de verbinding verloren, niet alleen met zijn moeder, 

maar ook met zijn vader. 

Later in de week kreeg ik foto’s toegestuurd uit de familie-albums. Foto’s die op 

de uitvaart vertoond moeten worden. En dan zie ik een leuke gezellige man: ik 

zie hem sporten, muziek maken, op zijn werk, in de Efteling met zijn 

kleinkinderen, op vakantie met zijn vrouw.  

 

Ik zie geen kwaadaardige man die zijn kinderen bewust heeft verwaarloost. Ik 

zie gewoon een mens…  

 

Tijdens het gesprek zei zijn zoon: ‘het gekke is, als ik niet uitkijk, gedraag ik me 

precies hetzelfde als mijn vader deed. Ik wil het niet, maar het gebeurt soms 

toch…’ 
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Het is zomaar een gebeurtenis, uit het leven gegrepen. De meeste mensen, dat 

is normaal, die voelen iets bij zo’n verhaal. Ik voel vooral de pijn, van alle 

betrokkenen. En ik zie het onvermogen… 

 

En terwijl ik naar die pijn luisterde, besefte ik: dit is het verhaal van de hele 
mensheid. We zijn allemaal gewond geraakt in de verbinding. En precies daar 

komt Pinksteren om de hoek kijken. Want Pinksteren is Gods antwoord op ons 
diepste verlangen: niet langer alleen, niet langer afgesneden, maar altijd 

dichtbij. 
 

Het leven draait om contact, om verbinding, om gezien worden, om ergens bij 

horen.  

 

Het leven draait niet om rijk worden, niet om aanzien, niet om luxe vakanties, 

niet om invloed, niet om wat dan ook. Er is niets dat langdurig (eeuwig) 

vervulling kan geven.  

 

Jezus is naar de aarde gekomen en Hij laat zien wie de Vader is. God is geen 

afwezige veeleisende machthebber. Hij is zachtmoedig en nederig van hart. Hij is 

gekomen je te laten zien dat hij van je houdt. Hij nodigt je uit aan zijn tafel, in 

zijn huis. Hij wil zich laten kennen. 

 

Matteus 11 

28Kom allen bij Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, Ik zal 

jullie rust geven. 29Neem mijn juk op je en leer van Mij: Ik ben zachtmoedig en 

nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, 30want mijn juk is zacht 

en mijn last is licht.’ 

 

Jezus leert God kennen als liefhebbende Vader, die ons uitnodigt. Bij Hem vinden 

we rust.  

We mogen thuiskomen bij hem.  

 

We hoeven niet eerst ons leven op orde te hebben. De uitnodiging is misschien 

wel juist voor degenen die erkennen dat ze dat niet hebben (jullie die vermoeid 

en onder lasten gebukt gaan). 

 

Jezus nodigt ons uit om thuis te komen (denk aan de de gelijkenis van de 

‘verloren zoon’) 

Thuis bij de Schepper, thuis bij God de Vader, thuis bij Jezus-de zoon, en thuis 

bij de Heilige Geest.  

 

We zijn niet langer buitenstaanders die hopen dat God soms even langskomt. We 

zijn uitgenodigd om deel te nemen aan het leven van God zelf. De Heilige Geest 

maakt ons deelgenoot van de liefde die al eeuwig stroomt tussen Vader, Zoon en 

Geest. 
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Het leven draait om contact, om verbinding, om gezien worden, om ergens bij 

horen.  

 

Vanuit dat thuis, vanuit die veiligheid, kijken we om ons heen naar onze broers 

en zussen. We hebben broers en zussen die net als wij, thuisgekomen zijn. We 

hebben broers en zussen, die niet (of nog niet) weten dat ze een Hemelse Vader 

hebben is.  

 

De doop in water, zoals Jezus door Johannes werd gedoopt, bevestigt onze 

identiteit. De doop in water laat zien dat we ontvangen hebben, dat we kinderen 

van God zijn. God heeft zich aan ons laten zien! 

 

Marcus 1 

6Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel; hij 

leefde van sprinkhanen en wilde honing. 7Hij verkondigde: ‘Na mij komt iemand 

die machtiger is dan ik; ik ben het zelfs niet waard om voor Hem te bukken en 

de riemen van zijn sandalen los te maken. 8Ik heb jullie gedoopt met water, 

maar Hij zal jullie dopen met de heilige Geest.’ 

 

Je ziet Johannes hier een onderscheid maken: 

- ‘Ik heb jullie gedoopt met water’ 

- ‘Maar Hij zal jullie dopen met de Heilige Geest’ 

Hij beschrijft twee dopen… 

 

9In die tijd kwam ook Jezus daarheen, vanuit Nazaret, dat in Galilea ligt, en liet 

zich door Johannes dopen in de Jordaan. 10Op het moment dat Hij uit het water 

omhoogkwam, zag Hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich 

neerdalen, 11en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in 

Jou vind Ik vreugde.’ 

 

Je ziet bij Jezus de twee gebeurtenissen samenvallen: 

- Hij wordt gedoopt met water 

- De Geest kwam als een duif op Hem neer 

…er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in Jou vind Ik 

vreugde.’ 

 

-Dopen in water (onderdompelen) kan door mensen uitgevoerd worden. Dat doet 

Johannes hier, op verzoek van Jezus, en dat doen ook wij nog steeds regelmatig. 

Binnenkort gaan we weer dopen.  

-Dopen met de heilige Geest is het werk van God (de hemel scheurt open) 

Na zijn doop in water en nadat de heilige Geest op Jezus was neergedaald, 

begint zijn openbare optreden. 

 

We spoelen nu even drie jaar vooruit. 
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Jezus is ondertussen gekruisigd en ook weer opgestaan uit de dood. Hij 

verschijnt dan aan zijn leerlingen: 

 

Handelingen 1 

4Terwijl Hij (Jezus-HvdM) met hen at, gaf Hij hun deze opdracht: ‘Ga niet weg uit 

Jeruzalem, maar blijf daar wachten op wat de Vader heeft beloofd, waarover 

jullie van Mij hebben gehoord. 5Johannes doopte met water, maar binnenkort 

worden jullie gedoopt met de heilige Geest.’ 6Zij die daar bijeen waren, vroegen 

Hem: ‘Heer, gaat U dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël 

herstellen?’ 7Hij antwoordde: ‘Het is niet aan jullie om te weten wat de Vader in 

zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze 

gebeurtenissen zullen plaatsvinden. 8Maar wanneer de heilige Geest over jullie 

komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in 

heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’ 

 

Jezus zegt, dat de leerlingen moeten ‘wachten op wat de Vader heeft beloofd’. 

‘Binnenkort worden jullie gedoopt worden met de Heilige Geest’. 

 

Dit zegt Jezus vlak voor zijn Hemelvaart. De leerlingen hebben drie jaar geleefd 

met Jezus. En Jezus belooft hen, ondanks zijn vertrek, nabijheid. 

 

Niet een nabijheid van een enkele keer, maar een voortdurende, intieme 

aanwezigheid. Jezus belooft de heilige Geest. Het is de Geest van Jezus zelf, die 

ons in de kring van liefde van de Drie-eenheid trekt. In Hem mogen wij leven 

zoals Jezus leefde: altijd verbonden met de Vader. 

 

Jij en ik, wij allemaal kunnen leven in dagelijkse verbinding met de drie-enige 

God, dankzij de gebeurtenissen op de Pinksterdag. Pinksteren maakt de dat 

iedereen de adem van God kan inademen. Alle aanwezigen konden hem zelfs 

verstaan.  

 

Handelingen 2 

1Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2Plotseling 

klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar 

ze zich bevonden geheel vulde. 3Er verschenen aan hen een soort vlammen, die 

zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 4en allen 

werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in 

vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. (NBV21) 

 

De leerlingen worden ondergedompeld, vervuld met de aanwezigheid van God. 

Het leven spat ervan af.  

 

Petrus treedt dan naar voren en zegt: 
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Handelingen 2 

15Deze mensen zijn niet dronken, zoals u denkt; het is immers pas het derde uur 

na zonsopgang. 16Wat hier nu gebeurt, is aangekondigd door de profeet Joël: 

17“Aan het einde der tijden, zegt God, 

zal Ik mijn Geest uitgieten over al wat leeft. 

 

Een nieuw tijdperk is aangebroken. 

-Jezus heeft de Vader geopenbaard. 

-De dood is overwonnen. 

-Onze zonden zijn vergeven 

-Gods Geest is uitgestort, we kunnen altijd en overal leven in verbinding met 

God. We delen in het leven van Vader, Zoon en Geest. Zijn verlangen wordt ook 

ons ons verlangen. We worden deelnemers in Gods missie. 

 

Handelingen 1 

8Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen 

om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de 

uiteinden van de aarde.’ 

 

Wanneer we beseffen en ervaren dat Gods Geest ons vervuld, dan delen we in 

het leven van Vader-Zoon en Geest.  

We hebben een opdracht, we zijn gezonden, zoals Jezus zelf gezonden is. 

 

We ZIJN dan getuigen. Daar hoeven niet zoveel voor te DOEN. 

 

-Is de doop in de Heilige Geest belangrijk voor ons, vandaag, 2026? 

-Ja, het was belangrijk voor Jezus, belangrijk voor zijn leerlingen. Dan is het ook 

belangrijk voor ons.  

 

Ik hou niet zo van stappenplannen, omdat we dan denken dat het altijd zo werkt. 

Toch wil ik drie stappen aanwijzen die we vandaag gezien hebben. 

 

1) Jezus liet zien dat God een liefdevolle Vader is – openbaring (Gods werk) 

2) Door de doop in water laten we zien dat we Hem willen volgen en dat onze 

ogen geopend zijn, dat we ‘Zijn kinderen’ zijn. Instemming (ons antwoord) 

3) De Heilige Geest is uitgestort met Pinksteren, wij mogen leven 

‘ondergedompeld’ in de Heilige Geest. Verbonden met Vader-Zoon en 

Geest. Dit vindt plaats in de context van de opdracht die we hebben om 

zijn ‘getuigen te zijn’. Dat is een vaak een groeiend besef. Genadegaven, 

bovennatuurlijke toerusting komen beschikbaar.  Vervulling (samen) 

 

Jij bent nooit alleen. Je bent geliefd. Je hoort erbij. En de Geest van God woont 

in jou. 

 

AMEN 

GEBED 

 


